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Bij de zondag

In een wereld en tijd waarin het horen en zien ons bijkans
vergaat door stemmingmakerij en door de vertekende beelden
die mensen van elkaar maken en hebben, nodigen de
Schriftlezingen van deze zondag (uit Jesaja 41, 17 - 20 en
Johannes 16, 16- 24) uit om over de betekenis van “zien” en
“kijken” na te denken en daarmee ook over de betekenis van
geloven.

Het is de zesde zondag van Pasen, Hemelvaart is op handen.
Wat de leerlingen denken te zien, is dat ook nog te zien als hun
vriend en leermeester niet meer in hun midden verkeert? En
wat betekent het voor ons, mensen die het moeten hebben
van horen zeggen, mensen als wij dus: Wat geloof ik, als ik zeg
te geloven? Wat doet dat met mijn wijze van zien en kijken? Het
kunnen spannende vragen zijn, of worden....juist in deze
wereldtijd.”

Van ds. Helene van Noord, die aanstaande zondag bij ons
voorgaat.

1¢ collecte: Hadassa Hoeve

Een kleinschalige woon- en werkvoorziening in Ane (nabij
Hardenberg) voor jonge vrouwen die onvoldoende
vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig te leven,
voortkomend uit turbulente jeugd of sociale beperking. Maar
nu willen werken aan een toekomst waarin ze hun talenten
mogen inzetten en benutten.

Beste gemeenteleden

Op zaterdag 16 mei organiseert de classis Groningen-Drenthe
een ontmoetingsdag voor kerkenraadsleden en
gemeenteleden vanuit de kerken in Groningen en Drenthe. Het
thema van de dag is “Samenwerken, het kan wel". Een dag om
van elkaar te leren, elkaar te inspireren en natuurlijk elkaar te
ontmoeten. Gastspreker is Kees van Ekris, scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland. Het is mogelijk deel te nemen
aan diverse workshops, die waardevolle impulsen kunnen
geven voor het gemeenteleven. Tussen de middag is er een
gezamenlijke lunch.

Voor meer informatie en het programma kunt u terecht op de
website van de classis:

Aanmelden (voor 13 mei!) kan ook via deze website (is nodig
i.v.m. de lunch). Van harte uitgenodigd!
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Laat uw vriendelijkheid
alle mensen bekend zijn!

Agenda

Vrijdag 8 mei - 15.00 uur - Zanguurtje
KSW Tonckenshuys

Zaterdag 9 mei - 10.00-12.00 uur -
Stekken, zaaigoed en infomarkt
Zondag 10 mei - na de dienst en het
koffiedrinken - Maak je eigen ‘glas in
lood’

Donderdag 14 mei - 9.30 uur -
Hemelvaartdag - Gez. Dienst HK

Elke vrijdag - 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1¢ collecte: Hadassa Hoeve (zie de
toelichting in de linker kolom)

2¢ collecte: Kerk

3¢ collecte: Beheer van de kerkelijke
gebouwen

QR-codes collecten

Liturgie

10 mei 2026 - 10.00 uur - ds. Heléne
van Noord uit Assen
Organist: Harry Bosma

Liederen en schriftlezing

Aanvangslied: NLB 287:1,2-5
Zingen Glorialied: NLB 648: 1, 2, 3
Schriftlezing: Jesaja 41: 17 - 20
Zingen: NLB 34: 1, 4

Schriftlezing: Johannes 16: 16 - 24
Zingen: NLB 324: 1, 2,3
Verkondiging

Zingen: NLB 612: 1, 2,3

Dienst van gaven en gebeden
Slotlied: NLB 657: 1, 2, 3, 4

Zegen


http://www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/
https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb

De dag vindt plaats in de PKN kerk Het Valkenhof, Witte
Valkenstraat 2 in Beilen. De dag begint om 10.00 uur en eindigt
om 15.30 uur.

Mocht u graag samen met anderen naar Beilen willen rijden,
dan kunt u dit aangeven bij Martha van der Zwaag: 06-
34825931. Mogelijk kunnen we hiervoor iets regelen.

Martha van der Zwaag

A.s. zondag 10 mei is er na de kerkdienst - en na het
koffiedrinken - een workshop “Glas-in-lood"”: kunst maken met
een variatie op het echte “glas-in-lood”. De techniek is heel
eenvoudig, geschikt voor kinderen en volwassenen. ledereen
die een strijkijzer kan vasthouden, kan het. Door de warmte
smelt het plastic aan elkaar.

Egbert vertelt eerst iets over de glasschilderkunst van Marc
Chagall en de betekenis van zijn kleuren. Daarna licht Irmgard
de techniek toe en gaan we een proefronde doen en dan een
eigen kunstwerkje maken! Er wordt voor broodjes en drinken
gezorgd. Duur: tot uiterlijk 14.00 uur, maar eerder stoppen is
geen probleem. Aanmelden via B&O:

Irmgard Ballast

Feest van de Geest

Het Feest van de
Geest is een 2-
jaarlijks cultureel
en religieus
evenement dat
kunst, kerken en
het Pinksterfeest
samenbrengt.

Het Feest van de
Geest wordt in vele kerken in NL gevierd vanaf
Hemelvaartsdag t/m Pinsteren. In de Ontmoetingskerk
exposeren Niesje Metselaar uit Hollandscheveld en Zwaantje
ten Have uit Berghuizen. Het thema van dit jaar is “Elkaar
verstaan”. U bent van harte welkom om de expositie te
bezoeken!

Kosters

Op 10 mei en gedurende de komende
week zijn Johan Jongstra en Cecile Keep
de dienstdoende kosters. Zij zijn dan
bereikbaar onder telefoonnummer:
06 24 92 38 44.

Telefoonnummers

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31
Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur
sturen naar:

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te
lezen op onze website:

Voor meer informatie zie de website:

Facebook


mailto:bezinontmoet@deontmoetingskerk.nl
mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/

In het kader van het Feest van de Geest is er een mini-concert

op zaterdagmiddag 23 mei om 14 uur. Hendrik Snel bespeelt
het orgel en Janolda Hogendorf bespeelt de dwarsfluit. Samen
proberen zij d.m.v. muziek “elkaar te verstaan”. Uiteraard bent
u dan ook van harte welkom!

Fennie Veuger, ouderling Vieren

Groene Markt - zaterdag 9 mei

Morgenochtend, van 10.00 - 12.00 uur is de zaden- planten-
en stekkenmarkt bij de Ontmoetingskerk. ledereen is welkom
om zaden, stekken of planten te halen, te brengen, te ruilen
of om gewoon rond te kijken. Vergeet je stekken, zaden en
planten niet van namen te voorzien!

Koffie en thee en iets lekkers staan klaar.

Commissie duurzaamheid



